
Niks Es Va Moetes 
 
Niets nog dat moet, en niets dat niet mag, 
geen baas meer, geen trein en geen werk dat nog wacht. 
Genieten en niets doen de godganse dag, 
het is gedaan nu, de riem ligt eraf. 
 
Niets blijft er over van jacht of van stress,  
vandaag mag je rollen en slapen in ’t gras. 
Je deed van de arbeid meer dan je part,  
laat het werk maar staan waar het staat. 
 
De crisis slaat toe en de stemming slaat om, 
maar jij draait je in bed nog eens om. 
Vanuit je zetel naar de vogeltjes kijken 
met een kleinkind op iedere knie… 
 
Er blijft vanzelfsprekend nog van alles te doen, 
maar je pakt niet meer uit voor de noen. 
Daarna sla je een praatje met de mensen op straat, 
je komt thuis als de zon ondergaat… 
 
Niets nog dat moet… 
 


