
De Mislikkelink 
 
Ik ben geboren op een nacht me volle maan, 
de dertiende november, ’t kon niet slechter gaan. 
Mijn moeder durfde niet zeggen “dat gedrocht, dat is mijn kind” 
en mijn vader is gaan lopen met de noorderwind. 
 
En wat ik probeer, het is al mislukt, 
ik ben gemaakt voor het ongeluk. 
Doe ik nu mijn best of maak ik me dik, 
wie zit altijd in de put? Dat ben ik, dat ben ik. 
 
Mijn moeder en ik waren jaren op de dool, 
op een keer liet ze me achter bij de nonnetjes op school. 
Ze wilden me leren lezen (tegen beter weten in) 
maar hoe hard ze ook probeerden, het ging er toch niet in. 
 
En wat ik probeer… 
 
Ik was wel niet slim, mo toch jong en beresterk 
en ik mocht bij een paardensmid meteen aan het werk. 
Ik besloeg daar toen een merrie met de hoefijzers omgekeerd, 
ze ging er averechts vandoor en is nooit weergekeerd. 
 
En wat ik probeer… 
 
Ik wou mezelf verdrinken en ik sprong in de rivier, 
daar passeerde net een bootje met een dappere soldaat. 
Hij trok me op het schip, maar daarbij kantelde de schuit, 
hij verzoop en ik, bij God, ik kwam er levend uit. 
 
En wat ik probeer… 
 


